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Nieuwe wegen
Arie van der Stoep

Soms wil God ons een nieuwe weg laten gaan. We bemerken dan dat lopende dingen beginnen

te haperen of niet meer onze volle belangstelling hebben. Of voortdurend worden we ergens bij

bepaald. Soms toont God ons rechtstreeks een nieuwe weg of een nieuw doel. Tijd om dan de

bakens te verzetten!

Vooral om even stil te staan, lopende dingen te stoppen en voor kortere of langere tijd de stilte te

zoeken. Om naar Gods troon te gaan (1).

Mozes werd door God-zelf in zo’n stilte gebracht - een gigantische stilte! Van de drukte aan het

Egyptische hof en zijn leven als legerleider, bracht Hij hem in de woestijnen. Ineens was er niets meer!

Hij was alleen, een generaal met een kudde schapen. Veertig jaren lang! (2) Dat was nodig!

Eigen verantwoordelijkheid

Mozes moest worden losgemaakt van heel die Egyptische wereld. En... van zichzelf. Soms moet zoiets

met ons gebeuren!

Ons leventje van eerst, onze prioriteiten en voorkeuren, onze voorwaarden en, niet te vergeten, onze

eigen godsdienstigheid of reputatie - het moet soms van ons worden afgeschraapt. Of, beter gezegd,

uit ons hart worden gehaald. In Mozes’ termen: Egypte moet uit ons worden verwijderd, het oude dat

voorbij is. Hoe vanzelfsprekend dit oude voorheen ook was (3).

Alleen God weet waarom en waartoe (4). Soms laat Hij het ons zien. Maar niets mag ons belemmeren in

het volgen van zo’n nieuwe weg van God, het bereiken van zijn doel met ons (5). Hij maakt ons

daarvoor klaar. Zoals Hij deed met Mozes.

Pas nadat dit proces voltooid was - na die veertig jaar - vond God dat hij klaar was om de

ontzagwekkende taak op zich te nemen, waarvoor Hij hem had geroepen. Om een volk dat zijn God

grotendeels was vergeten en een slavenmentaliteit had gekregen, bij Hem terug te brengen en uit te

leiden naar een nieuw bestaan in vrijheid en eigen verantwoordelijkheid (6).

Een weg van wandelen met Hem

Wat wil God met óns bereiken? Misschien helemaal geen nieuwe verantwoordelijkheden, maar is Hij

bezig met ons hart. Moet dit een nieuwe gezindheid krijgen, zachter of meer ontvankelijk worden voor

zijn stem (7). Zodat Hij ons naar zich toe kan trekken in een diepere relatie met Hem en naar het meer

bereikbaar voor Hem zijn.

Of Hij is bezig ons te leren, meer uit geloof in Hem te leven, een nieuwe weg te gaan van wandelen

met Hem. Overeenkomstig zijn belofte: Ik leer en onderwijs je aangaande de weg die je gaan moet; Ik

raad je; mijn oog is op je! (8)

Uit de Bijbel:

(1) Jesaja 55:6.



Zoekt de HEER, terwijl Hij zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.

(2) Handelingen 7:30.

En toen er veertig jaren voorbijgegaan waren, verscheen hem in de woestijn ... een engel in de vlam van

een brandende braamstruik.

(3) Exodus 16:3.

En de Israëlieten zeiden ...: Och, dat wij ... in het land Egypte gestorven waren, toen wij bij de vleespotten

zaten en volop brood aten; ... (= waren we maar bij het oude gebleven - AvdS).

(4) Psalm 139:24.

Zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg.

(5) Filippenzen 3:14.

... één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt,

jaag ik naar het doel, ...

(6) Titus 2:13-14.

... onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van

alle ongerechtigheid, en voor zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.

(7) Johannes 10:4.

... de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen.

(8) Psalm 32:8.

Ik leer en onderwijs je aangaande de weg die je gaan moet; Ik raad je; mijn oog is op je!

b Geef de link naar deze boodschap gerust door. Je kunt er

   anderen door zegenen!

   Kopiëer de link hier: 

   https://kommm.nl/pages/leven-uit-hem.php

b Ook de boodschap uitprinten voor anderen (voor een

   persoon of groep) is daarvoor een goed middel.

b © ECHTER: voor de overname of publicatie van dit artikel

   in bladen of op andere wijze heb je toestemming nodig van

   de schrijver en eigenaar van de website www.kommm.nl.

   Voor contact: ga naar de pagina Contact van de website.

https://kommm.nl/pages/leven-uit-hem.php
http://www.kommm.nl.
https://tinyurl.com/y8szwkcp

